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WELKOM
Hallo, voor u ziet u de 49ste Nieuwsbrief!

Het is weer officieel herfst! Een kleurrijk seizoen, het
zal niet lang meer duren voordat de bomen hun mooiste
kleuren laten zien, voor ze hun blaadjes laten vallen.
Tijd om los te laten, de natuur geeft het voorbeeld, het
loslaten van wat goed was en dankbaar voelen voor wat
het je heeft gebracht om het daarna in liefde los te
laten. Ruimte maken om straks in het voorjaar weer in
volle bloei te kunnen staan. Herfst is het seizoen dat
mens, bomen en planten zich terug trekken, we keren
naar binnen, tijd voor bezinning maar ook een heerlijke
tijd om s avonds de gezelligheid weer binnenshuis op
te zoeken. Veel leesplezier!

groetjes,
Petra

BEWUSTWORDINGSPRAKTIJK DE VLINDER

Verbaas je jezelf er soms over dat er alweer
een week voorbij is? En zou je graag wat
meer ‘in het moment’ willen leven, maar weet
je niet hoe? Goed nieuws: het kan ook in
kleine stapjes. En leuk

Ga naar buiten

De natuur maakt bijna automatisch mindful,
want buiten zijn brengt rust en afleiding,
ruimte in je hoofd. Je geniet van de blauwe
lucht, een fris briesje en je voelt hoe een nieuw
seizoen zich aandient. Vind je het toch lastig
om uit je hoofd te komen in het bos of de
achtertuin? Teken eens heel precies een blad
na, een paddenstoel of een lammetje (gewoon,
met je tekenboek in het gras).

Ontwikkel oog voor detail

Hoe drukker of saaier je dagen doordeweeks
zijn, hoe meer je geneigd bent toe te leven naar
het weekend. Die maandag tot en met vrijdag
moet je even door, maar dan wordt het leven
weer leuk. Best zonde van die vijf dagen, toch?
Je kunt veel meer uit ‘gewone’ dagen halen,
door van de kleine dingen te genieten. Het
helpt om je te richten op één ding tegelijk. Ben
je aan het afwassen, dan richt je je daarop.
Investeer in de plekken waar je vaak bent en
maak ze zo aangenaam mogelijk. Teken
bijvoorbeeld een plattegrond van je woonkamer
en bedenk wat je eraan kunt veranderen. Ook
een goede tip: maak een dagelijks ritueel van
dankbaarheid. Schrijf aan het eind van de dag
op waar je dankbaar voor bent, hoe klein het
(op een rotdag) ook was. Zo krijg je steeds
meer oog voor wat je gelukkig maakt.

Herwaardeer je lijf
Hartstikke fijn dat je
hoofd je de hele dag op
slimme ideeén en
geweldige plannen brengt, maar ben je je er
ook van bewust hoe slim je lichaam is? Het
vertelt je precies hoe het met je gaat — alleen in
een andere taal. En het kan je helpen om je
mentaal beter te voelen. Houd bijvoorbeeld
eens bij op welke momenten van de dag je de
meeste energie hebt, en op welke momenten de
minste. Als je dat weet, dan kun je er slim mee
omgaan: even pauzeren wanneer je lampje uit
is, en juist meters maken wanneer je energie op
z’n piek is. Een goede manier om naar je lijf te
leren luisteren, is regelmatig een bodyscan
doen. Ga op de grond liggen en denk, bij elke
ademhaling, aan een deel van je lichaam. Je
begint bij je tenen en gaat via je enkels naar
boven, tot je kruin. Hoe voelen je knieén? En
hoe voelen je vingertoppen?

Focus op het moment

Meer in het moment zijn klinkt prettig, maar
ook nogal abstract. Met kleine oefeningen kun
je leren meer op het nu te focussen. Ga
bijvoorbeeld eens zitten en schrijf op welke
geluiden je nu hoort. Welke geluiden kun je
allemaal onderscheiden? Of stel je voor dat je
vanuit een ander sterrenstelsel op deze plek
bent beland, een seconde geleden. Wat zie je
allemaal om je heen, wat valt je op?

Wandelen nodigt uit om te verwonderen en te
ontdekken, maar ook om tot rust te komen, te
genieten en inspiratie op te doen. Met deze tips
kun je mindful wandelen en wordt het een
mindfulness-oefening voor al je zintuigen. Het
helpt je met al je aandacht aanwezig te zijn in
het hier en nu.

Mindful wandelen: zo doe je dat

1. Voel

Voel je de zon en de wind op je huid? Merk
eens op hoe je voeten de aarde raken, voel het
ritme waarin je loopt. Laat je handen eens
rusten op de schors van een boom, of voel hoe
zacht het mos is.

2. Ruik

Neem de geuren in je omgeving eens waar.
Ruik je zee of juist een bos? Kun je met je neus
de seizoenen waarnemen, en de plek waar je nu
bent?



3. Luister

Neem ook de tijd om goed te luisteren. Je hoeft
de geluiden niet meteen te plaatsen; probeer ze
zonder oordeel of etiket simpelweg waar te
nemen. Hoe ver kun je horen, en hoe dichtbij?

4. Kijk

Wanneer we kijken, hebben we vaak de neiging
om ergens op te focussen: een boom in de
verte, de schoonheid van een bloem. Laat je
blik ook eens zacht over het landschap glijden
zonder je blik te fixeren.

5. Proef

Kun je het landschap proeven? Het is een leuke
aanvulling op een wandeling, om de smaken
van de dag af te stemmen op de plek waar je
bent geweest. Aardse tonen, of juist frisse
kruiden? Zilte smaken of juist bloemig zoet?
Breng de natuur naar je bord.

BEZOEK MILSGYM

Wat is het fijn als t weer te slecht is om met de
Gocab naar het bos te gaan, een ander adres te
hebben waar je zo met open armen ontvangen
wordt. Zelfs een les peutergym krijgt. Jullie
zijn toppers Vera & Mils. Heel erg bedankt!

THEMA’S

Om de kinderen nog meer educatie/activiteiten
aan te bieden, mogen we ook gebruik maken
van privé ruimtes. Dit zijn korte momenten
zoals bijvoorbeeld in de tuin in de blokhut
digitale muzieklessen en hieronder in de
woonkamer een filmpje van het zandkasteel

“Ambulance” kijken

TH EMA: NAAR DE DOKTER

Afgelopen weken hebben we gewerkt met het
bijzondere thema ‘Dokter’. Dat dit thema in de
belevingswereld van de kinderen past hebben we
volop in de groep gezien. Het thema helpt de
kinderen te begrijpen hoe belangrijk het is om
voor zichzelf en voor anderen te zorgen.

We hebben aan de taalontwikkeling gewerkt door
te lezen in de boeken van Dikkie Dik en Rosie is
ziek. Dikkie Dik was volop bezig met pleisters
plakken en Rosie kreeg koorts. Ze moest even in
bed, maar werd gelukkig weer beter. Samen
hebben we vaak naar een liedje geluisterd en mee
gezongen. De kinderen zullen hem vast herkennen
als je hem thuis op zoekt. (Op YouTube: ZIEK |
Kinderliedjes | Liedjes voor Peuters en Kleuters |
Minidisco)

De creatieve ontwikkeling en de fijne motoriek
kwamen aanbod in de ‘waterpokken/ stippen
schildering’ die de kinderen hebben gestipt. En
ook het plakken van de pleisters op hun eigen
lichaam of die van een ander was een hele
intensieve taak. Zo mooi om te zien met hoeveel
rust en nauwkeurigheid de pleisters werden
opgeplakt en niet vergeten een kusje er bovenop.
Meteen goed voor de mondmotoriek.

De kinderen kregen ook de kans om in de
schoenen van een dokter te staan. In kleine
groepjes hebben we rollenspellen gedaan. Dit
stimuleert hun creativiteit en sociale
vaardigheden. Alle kinderen wilden dolgraag de
dokter zijn. Maar om de patiént te spelen dat was
best even spannend. Toen ze eenmaal in de gaten



hadden dat je niet echt een prikje, spuitje kreeg
werd die rol ook al iets geliefder. Maar het leukste
was toch wel de witte
jas aan en de zieke
onderzoeken. In het
vrije spel werd dit
volop nagespeeld en
kwam er regelmatig
een kindje met een
dokterskoffer bij me
om te zeggen dat ik
ziek was.

We hopen dat jullie
kinderen net als wij
genoten hebben van
het ‘Thema Dokter’.

<)

We kijken ernaar uit om met de kinderen het
nieuwe Thema Herfst op te starten. En samen te
groeien en te genieten van het kleurrijke nieuwe
seizoen.

Groetjes Nicole

ZIEK MELDINGEN

Voorkomen is beter dan genezen

Uit de afgelopen weken aan ziekmeldingen blijkt
dat verhoging, hoofdpijn, keelpijn en hoesten de
voornaamste symptomen zijn, die wij
geconstateerd hebben en door de ouders wordt
gemeld. Of het nu gaat om griep of een
verkoudheid: beperk de verspreiding door ze in de
elleboog te laten hoesten en de handen
regelmatig te wassen. De kinderen vegen vaak
hun neus af aan hun kleding, dus zouden we het
verstandig vinden om de volgende dag schone
kleding te laten dragen en reserve kleding in hun
mandje te leggen. We hebben ook jammer genoeg
veel kinderen moeten laten ophalen met
verhoging. Dit vinden wij ook heel vervelend en
we begrijpen dat we jullie als verzorgers/ouders
in lastige situatie brengen. Toch vinden we het
juist in deze periode heel belangrijk de regels te
hanteren. We willen natuurlijk niet de kdv moeten
sluiten doordat ook de pedagogisch medewerkers
ziek zijn. Dus heeft uw kind verhoging weet dan
dat uw kind eerst weer 24 uur koortsvrij moet zijn
voordat hij/zij weer naar de kinderopvang mag.

OUDERCOMMISSIE
Beste ouders,

Hoewel het nog erg warm is voor de tijd van het
jaar, is toch echt de herfst begonnen. We denken
terug aan een fijne zomer met een heerlijke
zomerweek, waarin de kinderen een schat hebben

mogen zoeken op het
‘strand’ en ook beestjes
hebben gezocht met hun
zelfgemaakte verrekijker.
De aftrap met de voorstelling Bruno en de plastic
zee van Theatercompagnie Alice was erg bijzonder
en leuk om met zo veel ouders en kinderen van de
Vlinder samen te zijn!

Voor de oudercommissie betekent het begin van
de herfst ook dat we ook al druk zijn met de
voorbereidingen voor Sinterklaas! Wat zal de
goedheiligman de lieve kindjes van de Vlinder dit
jaar weer schenken..?

Ook volgt er nog een nieuwe datum voor de
ouderavond, omdat er voldoende animo is.

Komende OC-vergadering zal de laatste zijn van
Kelly, omdat Jip na de kerstvakantie naar de
basisschool gaat. Dit betekent dat we nog steeds
op zoek zijn naar nieuwe leden! Lijkt het je leuk
om bij te dragen aan activiteiten en mee te
denken achter de schermen bij de Vlinder, contact
te hebben met andere ouders, gezellige
vergaderingen en natuurlijk ook af en toe een
gezellige borrel? Laat het dan weten aan Petra of
een van de leidsters, of mail naar
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com. Een keer
meekijken om te zien of het iets voor je is, kan
natuurlijk ook. Hopelijk tot gauw!

Groetjes namens de OC,

Jill, Anne, Susanne en Kelly

FEESTDAGEN 2023
1¢ Kerstdag : Maandag, 25 december 2023

2° Kerstdag : Dinsdag, 26 december 2023

WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Dae, Kayra en Jip en wensen
hen heel veel plezier op de basisschool

WELKOM
We heten Sev, Boaz, Dila, Do en Kiki welkom bij
KinderOpvang De Vlinder.

REGISTRATIENUMMER

Het registratienummer van KinderOpvang De
Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.




